


De Gordonmethode leert ons dat kinderen veel behoefte
hebben aan aandacht en dat het  goed is om die aandacht
te geven. Daarnaast leren we dat het belangrijk is om
kinderen regelmatig te laten merken dat anderen óók
behoeften hebben. Daarom leggen we vaak uit wat we
graag willen en wat we vervelend vinden. We maken de
kinderen attent op elkaar. 

Zo begint er bij kinderen langzaam ruimte te komen voor
wat anderen willen. Door het steeds weer uit te leggen
(verklarende-, antwoordgevende-, preventieve-, positieve- en
confronterende- ik-boodschappen) krijgen kinderen
gaandeweg oog voor de ander. 
Zo maken we van we van de groep een positieve groep.

• We verwelkomen de kinderen elke dag persoonlijk en  nemen aan
het eind van de dag ook weer afscheid van elkaar

• We maken de kinderen attent op elkaar ‘welk kind is er niet
vandaag’ ? , ‘was jij gister ziek ?’ ‘hoe is het nu met je ?’

• We leggen uit aan de kinderen wat we graag willen en wat we
vervelend vinden

• We geven ieder kind regelmatig een taakje ten behoeve van de
hele groep

• We betrekken de kinderen bij onze werkzaamheden
• We hebben vaste gewoontes en rituelen die dagelijks terugkeren
• We maken verbinding tussen thuis en het kinderdagverblijf / de

buitenschoolse opvang door het  maken van een familiemuur

We horen bij elkaar


